Zondag 4/01 — Schaatsvergadering — 09u45-12u15 — Dorpsplein Kapellen

Haal jullie dikke sokken en handschoenen maar boven, want vandaag gaan we
schaatsen in ons prachtige winterdorp Kapalpen. Inschrijven kan tot 3 januari
2026 via stamhoofd (https://51ste-sint-mauritius.stamhoofd.be) en door 7 euro
te storten naar BE90 7370 5557 9932.

PS: handschoenen zijn verplicht!

Zondag 11/01 — Oudleidingsvergadering — 10u00-12u30 — Lokaal
Vandaag wordt een speciale vergadering, want ze wordt met veel liefde en ervaring door onze
oud leidingen overgenomen. Bereid je voor op een hele hoop plezier!

\rijdag 16/01 — Giverke — 20u00-22u30 — Lokaal

Weten jullie nog wat een giverke is? Twas zo iets met chillen me wa chips en drinken ofzoiets. ‘t Is
al efkes geleden maar we zullen het nog is proberen! Op een gezellig avondje! Hopelijk zien we
jullie daar!

PS Neem zeker jullie drankkaart of €5 mee

m Zondag 25/01 — Dauwtrip — 06u30-08u30 — Loopgravenpad Mastenbos

— (Kalmthoutsesteenweg)

J We doen het weer eens deze klepper, de standaard dauwtocht ! ledereen kent
’ de alom bekende leuze: “Ochtendstond heeft goud in de mond!” Kom dus deze

zondag maar eens vroeg uit jullie bedjes, dan maken we er een toppertje van

formaat van!

Zondag 1/02 — Techniekenvergadering — 10u00-12u30 — Lokaal

Het is weer zover, jullie dachten hoogstwaarschijnlijk dat we het vergeten waren. Nee hoor, we
gaan jullie sjorkunsten nog een goed opfrissen en laten zien dat de laatste
techniekenvergadering niets was in tegenstelling tot deze. Neem vandaag eventueel
werkhandschoenen mee zodat jullie tedere handjes nog meer aankunnen.

Zondag 8/02 20u tot vrijdag 13/02 18u - LEEFWEEK - Lokaal

Yessss, het is weer tijd voor de leukste week van het jaar! We logeren deze week op de scouts en
doen ‘s avonds na ons huiswerk nog een leuke activiteit. Inschrijven doe je door de form in te

vullen (https://forms.gle/VXoXB38T|f5gr2r46 ) en door 65 euro te storten naar
BE93 7340 5308 4267.


https://forms.gle/VXoXB38TJf5gr2r46

Zondag 22/02 — lJsheervergadering — 10u00-12u30 — Lokaal
Antwerpenaren doen al heel lang aan winterzwemmen in open lucht.
In Antwerpen waren er al langer gekken die in putje winter in
openlucht gingen zwemmen. Dit gebeurde echter op eigen initiatief en
zeker niet georganiseerd. De geschiedenis rond het ijsberen gaat terug
tot 1922. Een echte traditie dus. En deze gaan wij vandaag achterna.
Zorg voor zwemkledij, handdoek en WARME KLEREN!!

KOM ZEKER ALLEMAAL MET DE FIETS!

Een stevige linker van jullie leiding!

Hannelore, Noor, Emma, Tomas en Marie



