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OE STRART URN CEN LANGE TOCHT:

MARNDAG 208 JULl

VANDAAG IS DE DAG DAT JULLIE DE BAGAGE KOMEN
BINNENBRENGEN. DENK TIJDENS HET INPAKKEN ZEKER AAN
VOLGENDE DINGEN:

-LOSSE (PLASTIC) ZAKKEN VERMIJDEN (MET SCHOENEN..)
-MAAK ALLES HERKENBAAR (DENK OOK AAN JE SLAAPZAK,
VELDBED, ...)

- ZORG VOOR VOLDOENDE KLEDIJ, DIE ZO KLEIN MOGELIJK IS
INGEPAKT.

HOE VERLOOPT DEZE DAG?

TUSSEN 17030 EN 18U30: RIBBELS, SPEELCLUB EN RAKKERS
BRENGEN HUN BAGAGE NAAR HET RODE KRUISPLEIN IN HEMIKSEM.

TUSSEN 18U30 EN 19U30: TOPPERS, KERELS EN ASPIRANTEN
BRENGEN HUN BAGAGE NAAR HET RODE KRUISPLEIN IN HEMIKSEM

WAT ALS JE ZONEN HEBT IN BEIDE GROEPEN?
BRENG JE BAGAGE DAN TIJIDENS DE EERSTE SHIFT. OMGEKEERD IS
NIET MOGELIJK.

DINSDAG 21 JULI: VERTREK
OMDAT WIJ TERUG NAAR DE MIDDELEEUWEN GAAN GAAN WE DIT
JAAR OOK TERUG NAAR EEN OUDERE TRADITIE. DIT JAAR
VERTREKKEN MET DE -12 MET HET OPENBAAR VERVOER NAAR DE
KAMPPLAATS!! DE LEDEN WORDEN OM 10:30 VERWACHT OP DE
PARKING VAN DE SPORTHAL VAN HEMIKSEM (ATLETIEKSTRAAT 1,
2620 HEMIKSEM).
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DE TERUGREIS:

Bezoekdag - 30 juli
Alle mooie liedjes eindigen ooit... en dus ook ons fantastisch bivak.
Maar geen paniek: we sluiten traditiegetrouw af met een supergezellige bezoekdag waar jullie
allemaal welkom zijn!

Rond 16u30 serveren we onze allerlaatste bivakmaaltijd. Kom gerust mee smullen en de sfeer
opsnuiven. Hoe doe je mee? Bij de inschrijving geef je een schatting van het aantal eters door. Op de
bezoekdag zelf betaal je het juiste bedrag. Voor elke volwassene vragen we 5 euro, voor elk kind 3
euro. Neem plaats, schuif aan en geniet mee van de gezelligheid. Goed om te weten: Leden eten
gratis mee. Na de maaltijd vertrekken alle leden (behalve de aspiranten) terug naar huis. Laat ons
zeker weten als je zoon vervoer nodig heeft.

Schrijf je zeker op voorhand in, zodat onze kookouders weten hoeveel we moeten voorzien!

Opruimdag 31 Juli
De leiding, Aspiranten, kookies en VB blijven nog een dagje langer op de kampplaats om de
overblijfselen van een onvergetelijk bivak op te ruimen en de camion in te laden. Zij komen naar huis
met de trein of met de fiets en zullen in de namiddag terug in Hemiksem zijn.




PRAKTISCHE ZRKEN:

Betaling:

Het bivak kost 165 euro voor het eerste kind. De volgende kinderen van
hetzelfde gezin betalen slechts 145 euro. Deze korting geldt niet voor zussen in
Chiro Klaasje. Wij hebben dit bedrag graag voor 1 juli op BE43 73311602 8501
met als mededeling ‘Bivak 2026 - Naam - Afdeling’.

Sinds dit jaar kunt u ook in 2 keer betalen. Als u dit graag wilt laat u dit aan de
leiding weten bij het huisbezoek. De deadline van de betaling zijn op 1juli en 1
aug. Dat wil zeggen dat u op 1juli de helft van het bedrag overschrijtt op
BE43 73311602 8501
met als mededeling ‘Bivak 2026 — Naam - Afdeling - Gespreid’ Dit herhaalt u
dan nog eens op 1 aug. Als jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te
contacteren.

Ouders kunnen ons bij vertrek een formulier van de mutualiteit bezorgen
waarmee ze een deel inschrijvingsgeld van het bivak terugkrijgen van de
mutualiteit. Dit formulier krijg je dan ingevuld op de bezoekdag zodat jij het bij
je mutualiteit kan afgeven. Ouders van kinderen tot 12 jaar krijgen van ons ook
een attest waarmee je een bedrag van de belastingen kan aftrekken.

Post:

ledereen krijgt graag post op kamp, zowel leiding als leden. Als je graag een
briefje wilt schrijven naar de leden, leiding, kookies of VB kan dat naar het
volgend adres:
Zandbergerstraat 5, 3680 Maaseik
Als je een brief naar je zoon schrijft zet er dan zeker zijn naam en afdeling
op, zodat het bij de juiste persoon terechtkomt!

Postpakketten zijn heel leuk maar we raden aan ze niet te sturen. Als we toch
pakjes ontvangen houdt de leiding deze bij tot het einde van het kamp.
Pakketjes zijn namelijk niet zo leuk voor de kindjes die dat niet krijgen.




Mochten er vragen zijn of bezorgdheden kan je altijd contact opnemen met
volgende nummers. Op kamp zelf vragen we om enkel te bellen in geval van
noodgevallen.

Bivakleiding Robbe: 0483056910
Bivakleiding Arwen: 0468271475
Bivakleiding Jorre: 0456110853

Groepsleiding Luka: 0497484968
Groepsleiding Lars: 0488606115

VB Nele: 0476593330
VB Leentje: 0476593337

Een vergeten zaklamp of tandenborstel zijn geen rampen voor ons. De leiding
verzint hier altijd wel een creatieve oplossing voor.




UE KOKSGILDE:

Ook dit jaar gaan wij niet verhongeren dankzij onze liefste kookies! Hoewel de
naam het niet doet vermoeden, doen ze op deze tien dagen veel meer dan
alleen koken. Ze spelen soms mee, staan de leiding bij met raad en daad en

bouwen zelf al eens graag een feestje op de bonte avond.

Dries en Dempsey:

Met hun tweetjes hebben ze meer als de helft van ons dorp in elkaar
getimmerd. Samen behoren ze tot de meest handige, sterkste maar ook liefste
gilde leden. Hiernaast zijn ze ook meesters met de soeplepel! Met hen hebben

we dus zeker altijd lekker eten.

Carl en Sarah
Net als een ridder en zijn paard, is dit duo onafsheidelijk. Ze zijn samen de
meesters van het mes. Ze snijden met hun zwaard de groenten super fijn om
z0 de lekkerste puree ooit te maken. Ze zijn zeker onmisbaar voor ons
koksteam!

Wouter
Onze lokale hofnar, hij is een meester in grappen, grollen en floezen. Zijn
moppen kunnen misschien flauw zijn, maar met hem in onze koksgilde is ons
eten nooit flauw. We nemen hem dus zeker mee op onze tocht naar de
middeleeuwen om lekker te eten en te lachen.

Koen, Tinneke en Femke:

Dit zijn de meest experimentele chefs in ons arsenaal. Ze proberen altijd
nieuwe mixen Van kruiden, specerijen en ingrediénten om elke dag nieuwe
interessante sapjes, papjes en gerechtjes klaar te stomen. Ze hebben trouwens
ook onze jonkvrouw mee die we ten allen tijden moeten beschermen.

Sam:

Een van de meest geheimzinnige kookmeesters in onze kokdungeon. Hjj is
namelijk een meester in jagen. Dat stukje everzwijn dat op je bord ligt? Dat
heeft hij zeker geschoten met zijn pijl en boog. We mogen hem dus zeker niet
vergeten om een lekker vleesje op ons bord te hebben.



AT STECK J€ IN J€ RNAPZAK?

Slaapgerief:
Veldbed(Kerels en Aspiranten)
Bedovertrek
Slaapzak
Pyjama
Knuffelbeer(geen echte beer toegestaan)
Extra dekentje(voor als het koud wordt)

Toiletgerief:
Tandenborstel en tandpasta
Voldoende washandjes (max 5) en handdoeken (1 grote + 2 kleine)
Douchegel /zeep en shampoo
Kam of haarborstel
Deodorant(Voor diegene die dit gebruiken)
Wasspelden
Een keuken handdoek (met naam!)

Materiaal:
Drinkbus, Brooddoos
Zaklamp

Schrijfgerief, pen en papier

(kids)ID-kaart /ISI+kaart
Linnenzak voor je vuile kleren
Zonnecreme en muggenmelk

Leesmateriaal voor de platte rust
Wat zakgeld voor de postzegels en kaartjes (postzegel= 1 euro, kaartje= leuro)

Kledij:

Voldoende ondergoed en kousen
Voldoende T-shirts en enkele warme truien
Voldoende shorts en lange broeken
Regenkledij
Zwemgerief: zwembroek en handdoek
Een paar stapschoenen en sportschoenen
Verkleedkledij in Middeleeuws thema



DAT CAAT JE€ IN J€ THUISDORP?

iPads, laptops, Playstations, GSM’s, en andere elektronica (neem je deze mee
dan wordt je beschuldigd van hekserij en op de brandstapel gegooid.)
Het bivak is geen festival. Muziekboxen laat je dus ook thuis. We zullen wel
eens een liedje zingen als je wilt dansen.
Overdreven veel snoep (Chiro is delen)

Sigaretten, tabak, alcoholische dranken en drugs.
Mooie kledij die niet vuil mag worden(de middeleeuwen zijn nogal modderig)

Slecht humeur
Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen /wapens
Je liet, hond, kat, aap, krokodil, mama of papa (behalve als ze kookies zijn
natuurlijk ;) )
Vuile taal, pestgedrag, scheldwoorden en beledigingen

MEDICATIE

Medicatie bezorg je aan de leiding bij het vertrek.

Graag krijgen we €én plastic zakje met daarin al jouw medicatie en een
ingevuld medicatieformulier dat je bij het vertrek van ons krijgt. Dit geeft
ons een goed overzicht van de te geven medicatie.

(neem ook enkel medicatie mee en geen speciale toverdrankjes van je lokale
toverheks)




CEN DAG]IE TN DE MIDDELEEUIDEN:

7ul5: opstaan bivakleiding & dienstenleider
7u30: opstaan leiding
7u45: opstaan leden
8u30: ontbijt & diensten
9u30: voormiddagactiviteit
12u00: middageten & diensten
13u30: platte rust
14u30: namiddagactiviteit
18u00: avondeten & diensten
19u30: avondactiviteit
20u00: slapen Ribbels
20u30: slapen Speelclub
21u00: slapen Rakkers
21u30: slapen Toppers
22u00: slapen Kerels
22u30: slapen Aspiranten
23u00: de leiding doet nog vanalles




HOE OUERCLCECEF J€ DE MIDDECECUEN

1. Er bestaat muggenmelk die ook werkt tegen teken. Dat is geen
overbodige luxe tijdens de vele bosspelen op kamp.
2. Zorg dat alles getekend is met naam! Zo vermijden we een gigantische
berg aan verloren voorwerpen die van niemand zijn.
3. Ribbelouders kunnen ook pakketjes maken met kledij per dag. Dan moet
je zoon elke ochtend maar één zakje uitzoeken om propere kleren aan te
doen. Dit maakt het makkelijker voor leden en leiding.
4. Om het kaartjesschrijven vlot te doen verlopen vragen we aan de ouders
van de jongste afdelingen om de adressen al op etiketten of enveloppen
te schrijven.
'‘Bomma in Hemiksem’ komt meestal niet terecht op het juiste adres.
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- Ribbels

H E_D

Het is bijna weer zover bivak komt eraan. Zijn jullie klaar voor een kamp vol
ridders, kastelen en spannende avonturen? Dit kamp gaan spelen als stoere
ridders, geheime missies uitvoeren en we komen misschien wel een draak
tegen...

Maar een echte ridder komt goed voorbereid!

Vergeet dus zeker niet om:

@)
@)
@)
@)

Overal jullie naam op te zetten

Extra kleren mee te nemen

Verkleedkleren mee te nemen in het thema bakker
Te lachen

Jullie leiding:

Troubadour Robbe,
Papenmeester William, Jelle de
Jonkbrouwbeschermer, R obe de

koene krijger, Tobe de
Kkoninklijke bode




Geachte Jongknapen van de Speelclub-gilde,

In deze brief vragen we allen van jullie om mee te reizen naar de
middeleeuwen om jullie training tot ridder af te maken en
jonkvrouwen te beschermen!

Tijdens deze fantastische middeleeuwse 10 dagen gaan we van alle
leuke spelletjes, opdrachten en andere middeleeuwse bezigheden
doen.

Wat heb je allemaal nodig:

- Alles wat er eerder in deze perkamentrol staat

- Legerkledij/camouflagekledij

- Kledij die vuil/kapot mag worden

- Een witte tshirt

- Strips, boeken of andere perkamentrollen voor tijdens de platte
rust

- Een fantastisch goed humeur

Jullie worden deze zomer dus allemaal verwacht in de
middeleeuwen!

Moedige groetjes van jullie favoriete
vorsten, Heer Lex, Heer Brent, Heer
Jorre, Heer Dario, Heer Ismael!




RAKKERS

We gaan dit jaar terug naar de MIDDELEEUWEN. 10
dagen lang gaat er middeleeuws bloed door jullie
aderen stromen. MAARRRR voordat jullie er klaar voor
zijn, moeten jullie nog een paar extraatjes meepakken
op kamp.

- Witte t shirt (die niet bestemd is om in dezelfde
staat terug mee naar huis te gaan)

- Kleren waar je mee naar de oorlog kan en niet
gezien zult worden (camouflagekleding)

- Je goed humeur

- Snoepjes (deze worden verdeeld voor heel de groep)

Voila, nu jullie volledig zijn ingepakt zijn jullie klaar om mee op kamp te
vertrekken. Vergeet natuurlijk niet het materiaal van de lijst vooraan in het
boekje ook mee te pakken.

Middeleeuwse groetjes van jullie beste ridders Mats, Flor, Lars en Mathijs




X2 I?é{i}d van het jaar is weer aangebroken boyzzz. We vertrekken op kamp naar ridders en
~ kastelen! Het is de cerste keer dat jullie naar kamp rijden, dus we hopen dat jullic goed
voorbereid zijn en daf jullie stalen rossen (rietsen) tiptopper in orde zijn,

Maar voor we kunnen verfrekken moefen we natuurlijk kijken of we alles in huis hebben

om op deze epische queeste fe vertrekken.

Higr‘ de checklist voor wat je moet meenemen op kamp:

"

¥ [ Klakkebuis
"i:" [ Camouflage-/leger kleding
G2 [] Tijdschriften voor pijifjes
£ T [ Strips

[] GSM mag, maar moet niet

[J Snoep mag, maar niet overdreven en chiro is delen
- [] Kleren die vuil mogen worden

[J Tafelmanieren

[J Goed humeur

Checklist voor verfrek:
[ Fiets die in orde is
[ Plaksefje
[J Drinkbus
[J Middageten
[J Rugzakje

Moge jullie moed groot zijn, jullic
zwdarden scherp en jullie harfen vol
avonfuur! Samen zullen we kastelen en
burchten veroveren, epische verhalen
beleven, banden smeden en draken
verslaan, Bereid jullie voor, dappere
ridders van TOEPARZZZ, want dif kamp
wordt een voor in de geschiedenisboeken,

Super dikke riddergrocetjes
Sir Rune de Standvastige,
Lady Arwen de Dappere en Lord Wiebe de Onverschrokkene,
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E STOERE MANNEN, DIE ZIJN NIET KLEIN,
IJ ZIJN DE RIDDERS VAN HET DOZIJN.

Z1J DIE NET TE JONG ZIJN VOOR DE NACHTWAAK
ZULLEN BEVECHTEN; DE GROENE PUNTEN DRAAK.

Z1J GAAN OPZOEK NAAR DE HEILIGE GRAAL,
NA ARTHUR’S FALEN EEN TWEEDE MAAL.

‘IN DE VOETSPOREN VAN HERE “WALEWIJN
ENORM RIDDERLIJK, ‘T ZAL WEL ZIJN.

@EN ECHTE RIDDER NEGEERT DE WEE,
EN NEEMT DE VOLGENDE DINGEN MEE;

‘KLEDIJ VOOR HET SPEL DER 2 DAG EN NACHT,
EN EEN KLEIN TENTJE VOOR OP DE WACHT.
AARNAAST 00K NOG UW KLAKKEBUIS,
N UW FIETS OM TE VERTREKKEN VAN UW HUIS.

ZEG UW VAARWEL TEGEN WIE U GRAAG ZIET
WANT BELOOFD IS ONZE TERUGKEER ZEKER NIET.

‘l HEEFT DEZE OPROEP NU ONTVANGEN.
‘WE VERWACHTEN U AAN HET HOF VAN:

KONING ARTHUR ‘ENDRAGON




KAMP

MEENEMEN

ASPIS — MIDDELEEUWEN EDITIE
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HANGMAT/ STOELTJE CAMOUFLAGE- VERSIERING EIGEN
MATJE (NIET VERPLICHT) KLEDING VOOR TENTJES
ASPIDORP
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