
Chieuwtjes
wELKom in het boekske van Juni

Dag liefste ouder(s) van Chiro Klaasje en Chiro Jochihe,

Via dit bericht in ons boekske laten we jullie graag weten dat onze kampen vanaf 2029 op een 
lichtelijk andere manier gepland zullen worden. 

We hebben namelijk na lang overleg tussen beide Chiro’s besloten om vanaf 2029 beide van 
21-31 juli op kamp te gaan (tot 1 augustus voor leiding en aspiranten)!

Groetjes,
De leidingsploegen van Chiro Klaasje en Chiro Jochihe

TL;DR: De komende 2 jaar gebruiken we nog onze huidige planning: 

Eind juli              Begin augustus
                                                  2026         Jochihe                       Klaasje
                                                  2027         Klaasje                       Jochihe
                                                  2028         Jochihe                      Klaasje

Maar vanaf 2029 ziet die er zo uit:

                   Eind Juli                       Begin augustus
                                                  2029      Klaasje en Jochihe                       /
                                                  2030      Klaasje en Jochihe                       /
                                                  2031      Klaasje en Jochihe                       /

P.S.: Dit betekent NIET dat we op dezelfde kampplaats op kamp zullen gaan.
P.P.S.: Hoe dit praktisch in elkaar zal vallen met bijvoorbeeld bezoekdagen zullen jullie 

later nog meer over te weten komen, maar we wilden dit nieuws al met jullie delen!

Kampnieuws!



De Ster – 28 juni Op 28 juni is het weer zover! 
We trekken er opnieuw op uit naar De Ster in Sint-Niklaas. 

Daar kunnen we voetballen, zwemmen, zandkastelen bouwen, spelen in de speeltuin en
nog veel meer. 

Om zo lang mogelijk van deze leuke dag te genieten, vertrekken we lekker vroeg.
Toppers, Kerels en Aspiranten verzamelen om 8u45 aan Chiro Jochihe, met een fiets die

helemaal in orde is! 
Ribbels, Speelclub en Rakkers worden om 9u15 aan Chiro Jochihe verwacht. Voor deze
groep zoeken we nog enkele ouders die ons met de auto naar De Ster willen brengen.

Voor de terugrit hebben we ook voldoende auto’s nodig om iedereen veilig naar huis te
brengen. We hopen dat er enkele lieve ouders ons rond 17u willen ophalen aan de

ingang van De Ster. 
Alvast hartelijk bedankt! 

We vragen om €4 mee te nemen voor de toegang tot De Ster. Alle leden zullen rond
18u00 weer terug zijn aan de Chiro! 

 Wat mag je zeker niet vergeten: • Je identiteitskaart • €4 • Zwemkleren en een handdoek •
Zonnecrème • Een lunchpakket • Voldoende drinken!!! • Chiro-uniform (doe je meteen

aan)

De Ster



Chiro kleding
Heb je nog geen Jochihe-T-shirt of is het jouwe te klein? Spreek een leider erover
aan en koop er eentje voor 15 euro. Een Chiroshort kan je in De Banier kopen.

Voor de Ribbels is enkel het T-shirt verplicht. Vanaf Speelclub verwachten we alle
leden in dit prachtige uniform van Jochihe- T-shirt en Chiro-short.

 Een prachtige Jochihetrui is verkrijgbaar voor 25 euro. Deze is natuurlijk geen
verplicht onderdeel van de Chirokleren! Voorzie deze kledij zeker van naam!

Contactgegevens groepsleiding en VB         
Groepsleiding:

 Luka Crols:   0497 48 49 68    Lukacrols04@gmail.com 
Lars De Vogel:      0488 60 61 15     devogellars@gmail.com 

Volwassen begeleiders
Nele:    0476 59 33 30    nelevanriet@hotmail.com

Leentje:     0476 59 33 37      demaeyerleentje@hotmail.com

‘t Boekske, informatie over onze leidingsploeg en nog veel meer vind je allemaal op onze
website. Bezoek ook zeker onze Facebookpagina! 

Website: www.chirojochihe.be 

Facebook: www.facebook.com/ChiroJochihe
Check ook onze instagram Pagina voor toffe foto’s:

https://www.instagram.com/chirojochihe/

Jochihe op het net 

Belangrijke data 
Bivak: 21 tot 30 juli 2026

http://www.facebook.com/ChiroJochihe


Ribbels 
Heel deze maand mag je een handdoek en droge kleren 

meenemen, waarom? Dat is een groot geheim dat enkel de leiding 
weet. 

Zondag 7 Juni 14-17 uur: 

Vandaag gaan we sporten. ‘maar leider, het is te warm.’ Gelukkig hebben wij er iets 
op bedacht. We gaan jullie niet vertellen wat het is, maar neem zeker droge kleren 
en een handdoek mee. Vergeet ook je drinkbus niet. 

 

Zondag 14 Juni 14-17 uur: 

Het is blauw en het is nat, wat is het? Nee, het is geen water of toch wel? Neem 
Droge kleren en een handdoek mee want jullie gaan het nodig hebben. Vergeet ook 

zeker je drinkbus niet. 

 

Zondag 21 Juni 14-17 uur:  

Vandaag Gaan we iets doen. Maar leider wat gaan we doen dan? Dat is nog een 
geheimpje. Kom dus zeker naar de Chiro om te ontdekken wat het is. Vergeet je 
drinkbus niet.  

 

28 Juni 10-17 uur:  

Vandaag gaan we naar de ster. Nee, niet met een ruimteschip maar wel met de auto. 
Verdere info vind je vooraan in het boekje. 

 

Zomerse groetjes van jullie leukste leiding: 

Dijkwandelaar Robbe, Zongenieter Kobe, Zandkastelenbouwer Tobe, Zee zwemmer 
William en ijsjes eter Jelle. 

 

 



SPEELCUB 
 
 

 
 
Zondag 7 juni: 14u-17u 
 
Vandaag staat alles in het teken van WATER! Denk aan emmers, 
sponzen, en vooral: nat worden. Ideaal om af te koelen én om 
elkaar eens goed nat te spuiten.  

PS: breng een zwembroek mee of reservekledij! 

 

 

Zondag 14 juni: 14u-17u 
 
We veranderen de speelclub in een levend aquarium. 
Vandaag worden jullie vissen, haaien, zeesterren of 
geheimzinnige diepzeedieren. Benieuwd naar we dit gaan 
doen? Zeker afkomen dan! 

 

Zondag 21 juni: 14u-17u 
 
Met karton, tape en een flinke portie verbeelding bouwen we 
onze eigen schilden, zwaarden en forten. Daarna barst de 
strijd los: twee teams proberen elkaars basis te veroveren 
zonder dat hun eigen bouwwerk instort. Welk team overleeft 
de kartonoorlog? 

 
 

Zondag 28 juni: ZIE VOORAAN IN ‘T BOEKSKE 
 
We trekken eropuit voor een dag vol avontuur aan De Ster. We spelen pleinspelen, 
ravotten in het zand en genieten van de natuur rond en in het water. Tussendoor is er 
tijd om te chillen en samen te relaxen! 

 

Speelcubgroetjes van jullie speelclubleiding! 

Lex, Ismaël, Jorre, Brent en Dario X 



RAKKERS 
Zondag 7 juni 14u-17u 
Vandaag gaan we zien wie er het beste kan koken en de beste kok is,  
en wie er het beste kan eten  🙂. Dus zeker komen. 
 
 
Zondag 14 juni 14u-17u 
Omdat het al zo lang geleden is gaan wij onze schietkunsten met de klakkebuizen 
eens opfrissen, zodat we er helemaal klaar voor zijn tegen kamp. Dus zeker komen. 
 
 
 
 
 
Zondag 21 juni 14u-17u 
Vorige week hebben we onze schietkunsten al geoefend,  
vandaag gaan en onze algemene survival skills opfrissen, 
dus kom zeker af. 
 
 
Zondag 28 juni  
Vandaag mogen jullie je beste zwemtalenten tonen want we gaan met de hele 
chiro naar de STER . Voor meer informatie zie vooraan in het boekje. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten van de leukste jochihe leiding  



TOPPPPERS 
VRIJDAG 5 juni (19u - 21u)  

 

 

Hopelijk zijn jullie al helemaal klaar voor de examens. Die 

hersenen zijn lekker gesmeerd, pennen in de aanslag. Al deze 

vaardigheden zullen jullie goed kunnen gebruiken vandaag, 

maak jullie dus maar klaar voor de survival of the smartest. 

 

 

VRIJDAG 12 juni (19u – 21u) 

Vrijdag, een dag om traditioneel niet te studeren. Geen enkel 

excuus dus om vandaag niet af te komen en even alle 

examen(stress) te vergeten.  

 

VRIJDAG 19 juni (19u – 21u)  

Nu de examens op zijn einde lopen is er eindelijk weer plaats voor leuke dingen, 

en of het leuk wordt. Zoveel plezier zal je al in weken niet meer gehad hebben 

(behalve dan op de vorige chiro-vrijdagen uiteraard). Kom dus zeker af dan maken 

we er samen een knallende zondag van 

 

 

Zondag 28 mei (...u – …u) 

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, het is een STER! JOEPIE Vandaag 

gaan we naar jaarlijkse gewoonte op de allerlaatste zondag van het chirojaar 

met de hele chiro naar DE STER!  

Alle info vind je vooraan in het boekje! 

GROETJESSSSS VAN Arwen, Wiebe en 

Rune XOXO (PS: wij kijken al meeega uit naar het 

super toffe, deluxe, geweldige kamp) 



Залуус 
शकु्रवार, 5 जनू (शाम 7 बजे - रात 9 बजे) 

今天我們要玩真人版的「皇室戰爭」。你是哥布林飛桶還是飛龍寶寶？領導階

層會玩“Logbait”，還是會祭出 “sneaky golem”？快來討伐紅王吧！P.S. 
“Battle healer” is 超性感. 

 

ਕਰਵਾਰ, 12 ਜੂਨ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ - ਰਾਤ 9 ਵਜੇ) 

དེ་རིང་ང་ཚོས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཞིག་དང་། དགོད་བྲོ་བའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་
ཞིག དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཆེན་པོ། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔོན་ཆད་མ་བྱས་པའི་དྲི་བ་དྲིས་
ལན་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་གིས་ཅི་ཞིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། མེག་ཌོན་

ཌོལ་གྱི་ཧམ་བག་རིན་གོང་དང་བོད་ཀྱི་དགོན་པའི་འཚོ་བའི་སྐོར་ལ་གང་ཤེས་

ཀྱི་ཡོད་དམ། 

 

သောကြာနေ၊့ ဇွနလ် ၁၉ ရက် (ညနေ ၇ နာရီ - ၉ နာရီ) 

Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang kalian semua sangat kuasai, 
yaitu bermain bola! Pastikan untuk datang ke hari bermain bola yang 
legendaris ini! Jangan ragu untuk membawa bola jika kalian punya bola 
keren di rumah! 

Zondag 28 juni (???u) 

Ба қисми аввали китоби зебои мо нигаред; дар ин ҷо шумо маълумоти 
дилхоҳатонро хоҳед ёфт. 

 

Groetjes vanuit de steppe! Come visit soon! - Wout, Otto en Luka 

P.S.: Мо шуморо дӯст медорем ва бесаброна интизори 
сафари лагери худ ҳастем! 

 



�� Aspi’s Juni Boekje ��
ὠ� 7 juni — 14u tot 17u
Vandaag trekken we samen op avontuur om onderleggers te verkopen �ὠ�
Verwacht veel chaos onderweg, grappige momenten en misschien een
paar onverwachte verkooptalenten �� Wie weet komen we allemaal rijk
terug ὠ��

� 12 juni — 19u tot 21u
Omdat de examens eraan komen houden we het iets rustiger �☕ Maar
natuurlijk niet saai ὠ� We chillen wat samen en leren ondertussen sjorren
alsof echte Chiro-pro’s ��ὠ�

� 21 juni — 14u tot 17u
Wat we exact gaan doen blijft nog even geheim �� Maar verwacht actie,
spanning, tactiek en vooral héél veel plezier ὠ�� Misschien moet je al
beginnen oefenen met lopen �ὠ�

☀️ 28 juni — Daguitstap
We sluiten juni af met een mega leuke uitstap naar De Ster in Sint-Niklaas
�ὠ� Verwacht water, zon, chill vibes en waarschijnlijk mensen die véél te
nat gaan worden ὠ�� Meer info vind je vooraan in het boekje ��

�� We maken er samen weer een super leuke maand van!! ��
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