
Chieuwtjes 

(Chiro nieuwtjes) 

 
 

Inschrijvingen  
Inschrijvingen voor dit Chiro jaar kunnen nog steeds. Je kan dit doen door na 
de chiro iemand van de leiding aan te spreken en hij/zij zal je hierbij verder 
helpen. Zo kan jij je zoon weer een jaar lang mee met ons laten spelen. Het 
lidgeld bedraagt €50 en dit dient betaalt de worden via cash of overschrijving.  
 

Jochihe op het net 
‘t Boekske, informatie over onze leidingsploeg en nog veel meer vind je allemaal op onze 

website. Bezoek ook zeker onze Facebookpagina!​
Website: www.chirojochihe.be​
Facebook: www.facebook.com/ChiroJochihe 

 

Belangrijke data 
 

●​ Bivak: 21 juli tot 30 juli 2026 

 
 

Contactgegevens groepsleiding en VB 
Goepsleiding: 

●​ Luka Crols ​ ​ 0497 48 49 68​​ Lukacrols04@gmail.com 

●​ Lars De Vogel ​​ 0488 60 61 15​​ devogellars@gmail.com 

 

Volwassen begeleiders: 

●​ Nele​ ​ ​ 0476 59 33 30  ​ nelevanriet@hotmail.com 
●​ Leentje​​ ​ 0476 59 33 37​​ demaeyerleentje@hotmail.com 

http://www.facebook.com/ChiroJochihe
mailto:Lukacrols04@gmail.com


 
 

Chiro kleding 
Heb je nog geen Jochihe-T-shirt of is het jouwe te klein? Spreek een leider erover aan en koop 

er eentje voor 15 euro. Een Chiroshort kan je in De Banier kopen. Voor de Ribbels is enkel het 

T-shirt verplicht. Vanaf Speelclub verwachten we alle leden in dit prachtige uniform van Jochihe- 

T-shirt en Chiro-short.  

Een prachtige Jochihetrui is verkrijgbaar voor 25 euro. Als je je oude trui inlevert kost deze je 

slechts 20 euro. Deze is natuurlijk geen verplicht onderdeel van de Chirokleren! Voorzie deze 

kledij zeker van naam!  

 

 



Ribbels 
Oktober - Griezelchiro 

Zondag 5 Oktober 14u – 17u: 

Vandaag doen wij vriendjesdag. Neem vandaag dus allemaal zeker 1 vriendje 

mee naar de chiro, dan kunnen wij hun tonen hoe leuk de chiro is! 

Vandaag gaan we ook ontdekken welke monsters er allemaal in de bos wonen! 

 

 

 

Zondag 12 Oktober 14u-17u: 

Dag beste Ribbeltjes, zijn jullie klaar om vandaag uit te maken wie de beste 
Ribbel onder jullie is? 

We gaan aan de hand van zware testen en opdrachten de koning van de Ribbels 
aanduiden, wees er dus zeker bij! 

 

Zondag 19 Oktober 10u-17u: 

Vandaag is het onze aller eerste tochtdag van het jaar! Dit betekent dat we om 

10u op de chiro verzamelen, neem zeker goede stapschoenen, een regenjas en 

lekkere boterhammetjes voor de middag mee! 

Samen trekken we erop uit om de griezeligste plekken van onze buurt te 
verkennen, zijn jullie er klaar voor?!! 

 

 
 

 
Zondag 26 Oktober 14u-17u: 

Vandaag is het eindelijk onze beurt om eng te zijn! Verkleed jullie allemaal als 

enge monsters zodat we iedereen van de buurt de stuipen op het lijf kunnen 

jagen! 
 

Neem zeker ook een rugzak mee zodat jullie al de overwonnen buit naar huis 

kunnen meenemen! 
 

 

Griezelige groetjes van jullie leiders: 
Kobegeest, Jellezombie, Weerwolfwilliam, Vampiertobe en Heksrobbe 



Van jullie favoriete leiding: Ismael, Jorre, Lex, Brent, Dario 

 

05/10/2025 : 14u-17u 
Jullie zijn waarschijnlijk allemaal wel bekend 
met Pokémons…. Ik heb gehoord dat er deze 
zondag een Pokémon trainer komt en dat we 
allemaal Pokémons worden!!!  
Mogen de beste Pokémons winnen.  
Vergeet jullie drinkbus niet! 
HET IS VANDAAG VRIENDJESDAG, JE MAG 
DUS EEN VRIENDJE MEENEMEN DIE NIET OP 
DE CHIRO ZIT 

12/10/2025 : 14u-17u 
Nu jullie al een aantal zondagen super goede speelclubbers zijn, 
wordt het misschien eens tijd om ons speelclub-clubhuis(lokaal) 
een beetje mooier en fraaier te maken. Wie is er klaar om van 
alles te verzamelen en te knutselen om het lokaal te versieren? 
P.S: als je zelf nog een mooie poster/versiering hebt liggen die je 
niet meer ophangt of wilt weggooien neem die dan zeker mee (: 
Pak ook zeker een drinkbus mee!! 

17/10/2025 : 10u-17u  TOCHTDAG 
Vandaag gaan we op expeditie naar de bossen. Dan 
moeten we natuurlijk goed ons eigen kamp kunnen 
bouwen. We gaan deze week dus kampen bouwen. 
Neem allemaal zeker een rugzak met water mee en 
doe stevige schoenen en een jas aan!  Vergeet ook 
geen lunchpakket want het is tochtdag!!! 

26/10/2025 : 14u-17u 
Het is deze maand spooktober, want het is halloween. 
Nu wat betekent dat? Goede vraag, we gaan natuurlijk 
heel de omgeving bespoken en plunderen van al het 
snoep, koekjes en allerlei andere zoetigheden, in een 
mega trick or treat tocht. Verkleed jullie dus allemaal 
maar eng(weerwolf, vampier, piraat, spook). En kom 
zeker af, neem ook een drinkbus mee. 



Rakkers 
Vergeet je drinkenbus niet!!!! 

 
 
5 oktober 14-17u 
Vandaag gaan we onze eigen geweren of 
klakkebuizen maken om naar de oorlog te 
gaan. Dus kom zeker af want je zult ze nog 
nodig hebben doorheen het jaar! 
 

 
 
12 oktober 14-17u 
Vandaag gaan we ten oorlog in het 
bos met onze prachtige geweren die 
we vorige week hebben gemaakt, 
maar voor een heuse oorlog hebben 
we meer volk nodig dus pak al je 
vriendjes van buiten de chiro ook maar 
mee 
 

 
 
19 oktober 10-17u 
We gaan op pad met het leger en we komen aan 
een beek en we kunnen er niet onder, we kunnen 
er niet rond dus we moeten er … Vergeet je 
lunchpakket niet! 

 
 
 
26 oktober 14-17u 
Vandaag gaan we bootcamp om te testen wie de 
beste soldaat is en wie bovenaan de ranking 
staat 
 
 
 

Groetjes van Mario, Luigi, Princess Peach en Toad 



TOPPARSSS 
 

Zondag 5 Oktober (14u - 17u) 

Ons lokaal is nog niet hoe we dit willen. Daarom gaan we hier vandaag nog iets aan 

doen. Neem allemaal posters, slingers, vlaggetjes, lichtjes, etc. mee zo kunnen we 

deze ophangen en er een mega super duper episch lokaal van maken.  

 

 

 

 

Zondag 12 Oktober (14u - 20u)  

Vandaag gaan we jullie sjor-skills even testen (als dit niet zo goed gaat, is dit ook niet erg hoor).  

We zorgen ervoor dat we tegen het einde van de avond een coole 

constructie hebben die we kunnen gebruiken tijdens het eten.  

VERGEET ZEKER GEEN GELD (€10) EN FIETS MEE TE NEMEN VOOR 

AVONDCHIRO. 

We hebben namelijk ook Chiro tot 20u.  

 

 

Zondag 19 Oktober (10u – 17u) 

We trekken er op uit en gaan alle bossen in en rond Hemiksem 

verkennen. Ontdek vandaag wat jouw favoriete nieuwe bos is, 

of blijf je wel bij je oude vertrouwde bos?  

WAT MAG JE ZEKER NIET VERGETEN? 

- MIDDAGETEN 

- FIETS 

- KLAKKEBUIS 

 

Zondag 26 Oktober (14u – 17u)  

 Wat zijn jullie sterkste skills? Snelheid, behendigheid, kracht, intelligentie, … 

Kom het uitvechten in een heus laddercompetitie en word koning van de 

ladder. 

GROETJES VAN Arwen, Wiebe en Rune XOXO 



KEIRALLIEWALLIES 
 

5 oktober 14-17u 
De chiro is mega leuk en wij weten da, maar 
weten jullie vrienden da? Ik denk het niet, 
dus neem ze maar is mee! We willen zoveel 
mogelijk boys zien die we niet kennen!!!!!! 
 
 

12 oktober 14-20u 
Eerste avondchiro van het jaar !🥳🥳🥳🥳🥳 
We gaan eens zien of jullie echte chiromannen zijn 
met een crazy spel, wat dat spel is zal je wel te weten 
komen als je komt dus kom gewoon 😜 vergeet 
zeker ook geen centjes voor het eten in de avond. 

19 oktober 10-17u 
Tocht + dag = super leuk en gesjellig → gewoon 
komen want mogelijks 🌆 
Vergeet geen boterhammetjes mee te nemen! 

 
26 oktober 14-17u 
We gaan eens zien hoe goed jullie om kunnen 
gaan met vruchten. Zorg maar dat je een sterke 
maag hebt want je zal veel vruchtvlees zien 
vandaag 😈😈😈🍑🍑🍑 
 

Groetjes van jullie enge leiding  
​ ​ ​         Wout, Luka en Otto 



 
 



 

 

5 oktober – De Grote avonturien      

Tussen 14u en 17u verdwijnen we in de dieptes van het overleven. 

Breng je survivalskills mee (en liefst geen antwerpstickers   ). 

Gerucht gaat dat er ergens een verborgen schat ligt… of misschien gewoon een niet vervallen 

4uur . Wie durft te zoeken?  

 

12 oktober – Het Stadsspel der Rosse Geheimen                           

Van 14u tot 20u wordt de stad ons speelveld. 

Je missie: rosse dingen(geen vrouwen of misschien wel) verzamelen … hoe meer, hoe beter.  

Neem ook wat extra geld mee          (voor wat lekkers(geen vrouwen of misschien wel) of om 

de mysterieuze “handelaars” te overtuigen). 

Pas op: niet iedereen die je tegenkomt, speelt volgens de regels…      

 

19 oktober – Tocht op Wielen                             

Een epische rit van 10u tot 17u! 

Breng je fiets, step of skateboard mee (hoverboard mag ook, als je een npc bent          ). 

Controleer je remmen, want er gaan geruchten dat er een “afdaling van de verdoemenis” in 

de route zit…                  

Wie komt er heelhuids aan?          

 

26 oktober – Trick or Tiet          

Tussen 14u en 17u veranderen we in monsters, vampieren en misschien een verdwaalde 

prinses. Kom verkleed! Hoe gekker, hoe beter.                     

Er wordt gefluisterd dat wie niet verkleed komt, moet meedoen aan een geheimzinnige 

uitdaging…      

Kusjes (j)LuLlie liefste leiders 


	Rakkers 

